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De Ontmoetingskoffer is weer op reis gegaan en hoopt 
  vele en inspireerde ontmoetingen te hebben deze zomer. 
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Met Hemelvaart werd herdacht dat 
Jezus naar de hemel ging.  
Met Pinksteren wordt gevierd dat 
de Heilige Geest naar de aarde 

kwam en de leerlingen in vuur en vlam zette.  
De tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bevatten 
één zondag, die in de traditie ‘Wezenzondag’ heet, 
ontleend aan Johannes 14:18 ‘Ik laat jullie niet als wezen 
achter, Ik kom bij jullie terug.’ 
De afgelopen jaren werd in den lande het Feest van de 
Geest georganiseerd. Het is een ontmoeting tussen 
Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van 
Kerkgebouwen. In de periode tussen Hemelvaart en 
Pinksteren zijn kerken open voor het publiek. Kunstenaars 
presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, 
geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van 
kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en 
beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn 
naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van 
spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve 
ontspanning. 
Dit prachtige evenement maakt, vanuit het Pinksterfeest, 
als feest van inspiratie, een verbinding met die 
hedendaagse kunst door beeld, woord en klank bij 
mensen tot de verbeelding te laten spreken. 
Het geheel biedt kansen tot vernieuwing en verbreding 
onder predikanten, gemeenteleden, vrijwilligers, 
kunstenaars en bezoekers. Bovendien vindt er een 
vernieuwende communicatie plaats tussen woord, beeld 
en klank die de “zender en de ontvanger” nieuwe 
mogelijkheden biedt tot kennis en begrip. 
De elfde keer mocht de Geest van het Feest door het  
hele land trekken. Het visioen was dat in de toekomst in 
alle provincies kerken en kunstenaars mee gaan doen, te 
beginnen in 2024 met het thema ‘Troost’. Dit jaar is het er 
niet, maar in 2026 is het weer met als thema: ‘Elkaar 
verstaan’. Ik verheug mij er nu al op. 
 
Namens de reactie wensen we een ieder een bijzonder 
mooi Pinksterfeest, ondanks alle ellende in de wereld. 
 
Marcella, Ied 

Kopij inleveren voor het  juli/augustus-nummer 

uiterlijk woensdag 18 juni 2025 
 

bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
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Twee keer PINKSTERFEEST 
Als christenen vieren we dit jaar het Pinksterfeest op 8 en 9 juni.  
Vijftig dagen na het Paasfeest wordt de Heilige Geest uitgestort op de discipelen en volgelingen van Jezus wanneer 
ze samen zijn in de tempel (Handelingen 2).  
Een nieuw begin wordt gemaakt: de deuren van Israël gaan open naar de wereld, het Koninkrijk van God wordt 
verkondigd aan álle volken.  
Joodse pelgrims van over de hele wereld die in Jeruzalem verblijven, maken indrukwekkende gebeurtenissen mee en 
zij geven dat door aan hun achterban. Jezus Messias wordt overal bekend en langzaam ontstaat het christendom.  
Het Pinksterfeest was vroeger gedurende drie jaren voor mij het belangrijkste feest van het jaar. Werkend op het 
toenmalige Zendingscentrum van de Gereformeerde Kerken vierden wij het Pinksterfeest uitbundig en we kregen 
een cadeau. Niét met Kerst, maar met Pinksteren!  Pinksterfeest werd ook wel het Zendingsfeest genoemd, het 
goede nieuws moest immers in de hele wereld worden verkondigd! Al denk ik dat we daar vandaag de dag iets 
voorzichtiger in zijn geworden… 
“Veni Creator Spiritus” is een aloude (9e eeuw) Gregoriaanse kerkelijke hymne.  
Jan Willem Schulte Nordholt heeft het (vrij) vertaald, het eerste vers van lied 360 luidt:   

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 

 

WEKENFEEST – SJAVOEOT   
Eeuwen voorafgaande aan ons Pinksterfeest, vierde en viert het Joodse volk Wekenfeest, of in het Hebreeuws 
‘Sjavoeot’, dit jaar op 2 en 3 juni.  
Dit feest heet zo omdat Sjavoeot “weken” betekent. Zeven weken na het Joodse Pesach, dus op de vijftigste dag, 
wordt het Wekenfeest gevierd. Het is een pelgrimsfeest, waarop de Joden vroeger naar de tempel in Jeruzalem 
gingen om de eerstelingen van de tarweoogst te brengen. 
Ook vierden en vieren de Joden tijdens Sjavoeot de openbaring van God aan Mozes op de Horeb, waarbij Hij hem de 
10 geboden/leefregels gaf, precies zeven weken na de bevrijding uit Egypte.  In de synagoge worden tijdens Sjavoeot 
de 10 geboden gelezen alsook het verhaal van Ruth. Gedurende de voorafgaande nacht, wordt in elke synagoge 
gelernd / gestudeerd. Een bekende tekst uit Ruth -vers 16- luidt: 
“Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik 
slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”. 
 
Geïnspireerde Pinksterdagen gewenst!    
Sippy Klercq 
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Vieringen juni 2025 
Zondag 1 juni: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. W. van Beek, Bodegraven 
Ouderling van dienst: Nico de Groot 
Organist:  Piet van Rikxoort  
Koster:   Hans Aleman   
Peuteroppas:  Hanneke en Angelique  

de Graaf   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de bovenzaal  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Plaatselijk Jeugdwerk 
Bijzonderheid:  Koffie drinken door ZWO/KiA 
 
Zondag 8 juni: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Leo Smit 
Organist:  Han Langeveld    
Koster:   Hans Stafleu    
Peuteroppas:  Astrid en Melanie van Vliet   
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie  
Bijzonderheid:  Pinksteren 
 
Zondag 15 juni: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Coroline de Ruiter  
Organist:  Martijn van de Weerd  
Koster:   Michel de Goeij 
Peuteroppas:  Marith en Meike de Goeij 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Kinderhospice 
   Villa ExpertCare te Vleuten 
Uitgangscollecte: Diaconie 
Bijzonderheid  1e keer Heilig Avondmaal, 

koffie drinken 
 

 

 
Zondag 22 juni: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  dhr. J.P. Molenaar, 

Moordrecht  
Ouderling van dienst: Annemarie Verweij  
Organist:  geen  
Koster:   Jaap Swijnenburg  
Peuteroppas:  Jessica van Vliet en Fé Boere 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  KiA / Binnenlands Diaconaat 
Bijzonderheid:  Kerkdienst beetje anders met  

band Miracles uit Linschoten 
 
Zondag 29 juni: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Ouderling van dienst: Mieke Schippers  
Organist:  Martijn van de Weerd 
Koster:   Cor van der Neut  
Peuteroppas:  Nelleke Lekkerkerker  

en Judith Verwey 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  PGO / Bloemencommissie 
 
Overige vieringen: 
IKO avond gebed Oud Katholieke Kerk: 
4 juni   17.00 uur  Pinkstervuur 
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
6 juni 19.00 uur  pastor Huub Spaan    
13 juni 19.00 uur  ds. Roelof de Koning Gans 
20 juni  19.00 uur  pastor Thijs van Zaal  
27 juni  19.00 uur  ds. Rianne Bogerd-Looijen 
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Juni 2025  
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

 
zondag 1 juni Wezenzondag Handelingen 17,16-34 
maandag 2 juni  Handelingen 18,1-11 
dinsdag 3 juni  Handelingen 18,12-22 
woensdag 4 juni  Psalm 61 
donderdag 5 juni  Johannes 7,1-13 
vrijdag 6 juni  Johannes 7,14-24 
zaterdag 7 juni  Johannes 7,25-36 
zondag 8 juni Pinksteren Johannes 7,37-52 
maandag 9 juni  Lucas 6,39-49 
dinsdag 10 juni  Lucas 7,1-10 
woensdag 11 juni  Lucas 7,11-17 
donderdag 12 juni  Psalm 52 
vrijdag 13 juni  Spreuken 8,1-21 
zaterdag 14 juni  Spreuken 8,22-36 
zondag 15 juni Trinitatis Johannes 2,23–3,13 
maandag 16 juni  Johannes 3,14-21 
dinsdag 17 juni  Johannes 3,22-36 
woensdag 18 juni  Galaten 1,1-12 
donderdag 19 juni  Galaten 1,13-24 
vrijdag 20 juni  Galaten 2,1-14 
zaterdag 21 juni  Galaten 2,15-21 
zondag 22 juni  Galaten 3,1-14 
maandag 23 juni  Galaten 3,15-29 
dinsdag 24 juni  Lucas 7,18-35   
woensdag 25 juni  Lucas 7,36-50 
donderdag 26 juni  Lucas 8,1-15 
vrijdag 27 juni  Lucas 8,16-21 
zaterdag 28 juni  Lucas 8,22-25 
zondag 29 juni  Lucas 8,26-39 
maandag 30 juni  Lucas 8,40-56 
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Verslag kerkenraadsvergadering van 7 mei 2025
Nico de Groot (voorzitter), opent de vergadering met 
het lezen van Lucas 15: 1-10, het gedicht “Zorg over 
beheer” van Jaap Stuurwold en gaat voor in gebed. 
Nico heet de aanwezigen welkom.  
 
Afgelopen maand zijn twee gemeenteleden 
overleden; mevr. Muijs-Hoogendoorn en  
dhr. Piet Goudriaan.  
We verwelkomen Hein, zoon van Karolien en  
Albert-Jan Boere, broertje van Karlijn en Livia, dochter 
van Richella en Patrick Verdouw-Vergeer.  
 
Aan de hand van de notulen van de vergadering van 
april kijken Hans en Gerda van Zijl (coördinerende 
ouderlingen) terug op een geslaagde pastoraatsavond 
met de ouderlingen en contactpersonen van het 
pastoraat.  
 
De koffieochtenden op vrijdag worden vanaf nu ook in 
de agenda van de IJsselbode geplaatst. Dit in het 
kader van laagdrempelig kerk zijn/ de wens om als 
kerk een buurtfunctie te hebben.  
 
Leo Smit (College van Kerkrentmeesters) vertelt dat in 
het laatste overleg van het project kerkzaal n.a.v. de 
reacties besloten is om het project gefaseerd uit te 
voeren. In de eerste fase komen de planten, wordt de 
verlichting aangepast en worden de banken die 
rondom in de kerkzaal zijn aangebracht aangepast. In 
de tweede fase wordt het verfwerk van de ramen 
aangepakt en de gordijnen en zonwering vervangen. 
Daarna wordt gekeken of de effecten genoeg sfeer 
verhogend zijn of dat fase 3 doorgang moet vinden 
t.w. het verven van de stalen balken en het vervangen 
van het tapijt op het liturgisch centrum.  
 
Ter voorbereiding op een te plannen doopdienst 
vraagt Rianne of er een aantal kerkenraadsleden met 
haar mee willen denken en lezen over de teksten 
m.b.t. de uitleg van de doop.   
 
De jaarrekening over 2024 wordt toegelicht door de 
penningmeester, Peter Schippers. Na vijf jaar een 
jaarrekening met een positief resultaat! De 
kerkenraad gaat akkoord met de jaarrekening.  
Niek Hokken geeft toelichting op de jaarrekening van 
de diaconie. Deze wordt onder voorbehoud van de 
kascontrole goedgekeurd. De diaconie heeft minder 
geld uitgegeven dan ze van plan waren. Beleid is om 
meer te gaan budgetteren m.b.t. doelen. Het actiever  

communiceren over de collectedoelen werkt positief 
op het resultaat.  
 
We evalueren de veertigdagentijd en Pasen, hierbij 
komt aan de orde:  
 -      Binnen de diaconie is er een evaluatie geweest 
m.b.t. het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag in de 
kring: 

o Er waren meer mensen dan verwacht 
o Voor een aantal mensen was het 

bezwaarlijk dat ze lang moesten staan.  
o Er was niet voldoende wijn klaar gezet.  
o Volgend jaar willen ze dit beter 

organiseren. In de Ontmoeting komt er 
een terugkoppeling naar de gemeente, 
zodat de ervaring van dit jaar niet leidt tot 
afhaken volgend jaar.  

- De liturgische bloemschikking van Marian 
Kasbergen, Anneke Jongerius en Dita Aleman 
was weer heel mooi. Door de uitleg op de app 
en beamer kwamen de foto’s en uitleg zeer 
goed tot hun recht.  

- Mooie cyclus van diensten! 
- Paaswake vanaf volgend jaar mogelijk een half 

uur eerder laten aanvangen? 
- Weer tijdig zoeken naar een commissie om de 

40 dagentijd mede invulling te geven 
- Rianne Bogerd, predikante, miste voor de 

diensten in de stille week mensen die met 
haar mee konden denken. Voor advent zou dit 
misschien ook prettig zijn. 

 
Bestuurlijke samenwerking is een onderwerp dat 
regelmatig op de agenda komt. De werkgroep bestaat 
uit afgevaardigden uit de protestantse gemeenten 
Montfoort, Harmelen en Oudewater. In Harmelen is 
een hulpvraag vanuit de diaconie. Onze diaconie heeft 
in haar vergadering gesproken over het 
helpen/ondersteunen van de diaconie van Harmelen 
en wil deze vraag niet negeren. Dit is de eerste keer 
dat er een hele praktische vraag komt uit één van de 
gemeenten. We gaan kijken of en hoe we elkaar 
kunnen helpen, dat maakt “bestuurlijke 
samenwerking” concreter dan het tot nu toe is.  
 
In de rondvraag komt onder andere de vraag naar 
voren om tijdig te starten met het inventariseren van 
de vacatures in de kerkenraad per januari 2026. Zodat 
we heel gericht kunnen zoeken naar de juiste mensen 
bij de vacatures.  
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Agnelle van der Linde sluit de vergadering met het 
gedicht “Zingen in de zon” van ds. Troost.  
 
Volgende bijeenkomsten:  
- 12 juni gezamenlijke kerkenraad met de HGO-H 
- 9 juli agendacommissie 
- 16 juli kerkenraad 
 
Namens de kerkenraad, Mieke Schippers (scriba) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Hemel(vaart)sblauwe bloem 

 

Nieuwe aanvang van de kerkdiensten 
Sinds Pasen verloopt de start van de kerkdienst op 
een voor ons nieuwe manier. Eerder hebben we daar 
via de Ontmoeting en de Ontmoetingskerkapp al 
uitleg over gegeven. Kortgezegd, de dienst begint nu 
meer gefocust met het aansteken van twee kaarsen 
en het uitspreken van een bijpassende tekst. Als er 
mededelingen zijn, krijgen die op een later moment in 
de dienst een plek. 
Het lastige aan liturgie is dat het soms net als een 
taart is. Ik kan uitleggen hoeveel gram suiker of zout ik 
heb toegevoegd en wanneer in het bakproces en 
waarom, maar je ervaart pas wat ik bedoel met de 
taart als je gewoon een hap neemt. Daarom gaan we 
de nieuwe stijl nu een tijd met elkaar ervaren 
(proeven). 
Na de zomer willen we dit samen evalueren. Tot die 
tijd bent u van harte welkom om uw ervaringen met 
ons te delen (via de scriba of liturgiecommissie). 
 
Ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 

 

15 april 2025 tot en met 13 mei 2025 
Wie worden er in juni 2025 jarig, 80 jaar en ouder: 
- 6 juni, mevr. H. Roersma-Koedoot, C. Valeriusstraat 7  
  app. K, 3421 HN Oudewater 
- 12 juni, mevr. L.J. van der Laan-Oosterlee,  
  Oude Singel 56 C, 3421 EG Oudewater 
- 19 juni, dhr. W. Hoogenboom, Diemerbroek 35 A,    
  3464 HP Papekop 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
  
Ingekomen:      
- Mevr. H. Eekhof-Schaap, Prins Bernhardstraat 2, 
3421JD Oudewater 
- Mevr. J.M.M. van Leeuwen, Waardsedijk 77,  
3425TC Snelrewaard 
  
Geboren: 
Hein Boere, zoon van Albert-Jan en Karolien Boere-
Klaasse Bos 
 
Overgeschreven naar Hervormde gemeente te 
Oudewater – Hekendorp: 
Mevr. R.L.H. Voois, Dijkveld 10, 3421CE Oudewater 
 
 
 
 

 
Verhuisd binnen de gemeente: 
- Dhr. F.A. Schoonderwoerd van Bolwerk 16, 3421NG   
  Oudewater naar IJsselvere 21, 3421BV Oudewater 
- Dhr. W.M. de Goeij van Lijnbaan 72, 3421JH  
  Oudewater naar Machinefabriekhof 4, 3421LB  
  Oudewater 
- Mevr. M.A. Kwakernaak en dhr. E. Bultema van     
  Havenstraat 3, 3421BS Oudewater naar     
  Lefebureplein 44, 3421BG Oudewater 
 
Bedankt: 
- Dhr. R. Lodder, Zwier Rengelinkstraat 5, 3421BZ  
  Oudewater 
- Dhr. M.J. Swijnenburg, Kerkwetering 21, 3421TS  
  Oudewater 
 
NB 
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres 
graag melden aan de scriba: 
scriba@protgemoudewater.nl of het kerkelijk bureau: 
kerkbureau@protgemoudewater.nl 
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw 
kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met 
de juiste namen, geboortedatum en geboorteplaats  
al ingeschreven worden. 
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Pastoraat 
Ik las laatst de toespraak van Jezus in Johannes 14-17 
nog eens door. Omdat dit zijn laatste onderwijs is 
voordat hij opgepakt en gekruisigd wordt en Jezus 
met deze woorden de discipelen voor wil bereiden op 
de tijd na Hemelvaart, wordt dit vaak de 
afscheidsrede van Jezus genoemd. Mij vielen twee 
dingen op. Jezus wil zijn leerlingen een aantal dingen 
op het hart drukken voor de tijd die komt. Een tijd die 
niet altijd makkelijk zal zijn. Het eerste wat me opviel 
is dat de liefde door heel de rede heen klinkt. Jezus 
benadrukt ‘blijf in mijn liefde’ en ‘heb elkaar lief’. Ik 
denk dat het juist in moeilijke tijden een belangrijke 
boodschap is. Het is troostvol om je vast houden aan 
Jezus’ liefde voor ons en het beeld van een 
voetenwassende meester in gedachten te houden. 
Daarnaast ook een belangrijke boodschap omdat het 
niet vanzelfsprekend is om lief te blijven hebben als er 
zoveel onrust en haat om je heen is. Het tweede dat 
me opviel is dat de leerlingen het niet alleen hoeven 
te doen. Jezus vertelt over de Pleitbezorger. Dat 
vieren we met Pinksteren. Dat de Heilige Geest onze 
trooster, helper en wegwijzer is. Bovendien wakkert 
de Heilige Geest een nieuw begin aan. 
 
De Geest van God bezielt 
Wie koud zijn en versteend 
Herbouwt wat is vernield 
Maakt één wat is verdeeld 
(Lied 686:1 – Huub Oosterhuis) 
 
ds. Rianne Bogerd-Looijen   
 

In gesprek met! 
Met wie? De dominee met de jongere generaties  
Wanneer? op 5 en 21 juni of … 
Ik heb een brief gestuurd naar iedereen tussen de 14 
en 44 jaar met een uitnodiging om met mij in gesprek 
te gaan. Zoals ik al schreef, ben ik geïnteresseerd in 
jullie ervaringen met kerk en geloven. Ik ga daarom 
graag met jullie in gesprek. Ik wil natuurlijk predikant 
zijn voor alle generaties.  
 
Komende maanden wil ik deze generaties in het 
bijzonder aandacht geven en leren kennen. Ik hoop te 
ontdekken wat jullie –de middengeneratie, tieners, 
twintigers, gezinnen, Gen Z, jeugd, Millennials (of hoe 
je het ook wil noemen)– bezig houdt.  
 
 
 

 
In ieder geval is er een kennismakingsavond op 5 juni 
en een picknick op 21 juni. Zie de brief voor meer 
informatie.  
Bovendien hoor ik het ook graag als je op een ander 

moment of een andere manier in 
gesprek wil!  
Hier nog een keer de QR om mee 
te reageren.  
 
ds. Rianne Bogerd-Looijen 
 

Omzien naar elkaar 
Afgelopen maand vierden we de vrijheid, we 
herdachten de vrijheid na de 2 e wereld oorlog. Maar 
we hopen en bidden ook voor persoonlijke vrijheid. 
Bevrijd van ziektes 
Bevrijd van angst 
Bevrijd van depressie, 
Bevrijd van ruzie, 
Bevrijd van schuld. 
Bevrijd van…..noem maar op. 
 
In de afgelopen maand hebben weer diverse mensen 
te kampen ( gehad) met problemen van verschillende 
aard. 
Bert Bultema is nog steeds aan het revalideren in het 
St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. 
Bert en Margo moeten heel veel geduld hebben, dat 
zal niet altijd mee vallen. 
Francien Zevenhuizen kampt met een wondje aan 
haar been wat maar niet dicht wil. Ze heeft erg veel 
pijn. Francien vindt het moeilijk om hulp te vragen, 
maar laten we haar niet vergeten. 
Bij Hennie v Gijs- Luten is een teentje geamputeerd, 
het gaat gelukkig erg goed. Hennie is erg dapper. 
Bij Henk Algera is prostaatkanker geconstateerd. Henk 
is inmiddels op de helft van zijn chemokuren, hij 
verdraagt het redelijk, maar kijkt uit naar het einde 
van de behandeling. De resultaten op dit moment 
lijken goed. 
 
Gelukkig ook nog goed nieuws: Bert en Barike van 
Zanen-Wildeman, mochten vieren dat hun trouwdag 
40 jaar geleden was. Van harte gefeliciteerd. 
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Maandkaarten 
De maandkaarten van mei zijn 
gebracht bij:  
- mevr. J.E. Cluistra-Nab,  
- dhr. Bram Verweij,  
- dhr. Jaap de Wit,  
- mevr. Janny Slager-Blonk,  
- dhr. Bernhard de Wit,  
allen ter felicitatie met hun verjaardag in mei. 
 
Tevens werd er een felicitatie kaart gebracht bij 
Patrick en Richelle Verdouw i.v.m. de geboorte van 
hun dochter Livia en bij Karolien en Albert-Jan Boere 
i.v.m. de geboorte van hun zoon Hein. 
 
Een felicitatie kaart ter gelegenheid van hun 40 jarig 
huwelijk werd gebracht bij Bert en Barike van Zanen-
Wildeman i.v.m. hun 40 jarig huwelijk. 
 
Ook een felicitatie voor Bas Vliegenthart en Miranda 
v.d. Sterre i.v.m. hun nieuwe woning. 
 
 

 
Een kaartje ter bemoediging, beterschap of 
medeleven werd gebracht bij  
- mevr. H. Gijs-Luten,  
- dhr. Henk Algera,  
- Gert en Coby Hoogendoorn-Bogaards,  
- mevr. Francien Zevenhuizen-Snelleman en bij  
- Hans en Dita Aleman-Goudriaan.  
 
Een condoleancekaart werd gebracht bij  
mevr. R. Goudriaan-ten Pierick en bij de  
familie Zuiver-Muijs. 
 

Koffiedrinken in juni 
  

In juni bent u van harte welkom om 
een kopje koffie of thee te komen 
drinken in de kerk en wel op vrijdag 
13 juni. Van 10.00 - 11.30 staat de 
koffie/thee klaar.  
De gastvrouwen zijn Ineke van der 

Neut en Carla de Groot. Graag tot dan! 
 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

➢ Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 

➢ Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 

➢ Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken?  

Wij vernemen het graag van u! 

   Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!! 
 
 
 
    
 
Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 42053254-06  
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Kerkbalans 2025 
Met veel dank voor alle trouwe 
bijdragen melden we dat t/m april  
€ 55.825,00 is ontvangen. Voor het 
hele jaar is het mooie bedrag ad  
€ 126.417,00 toegezegd. Zoals u 

weet is dit laatste bedrag niet statisch, in de verstreken 
maand zijn er nog toezeggingen bijgekomen maar het 
totaal kan ook wijzigen als iemand komt te overlijden of 
als er een andere reden is om iets aan te passen.  
 
Opbrengst collectes april 2025 e.d. 

dag Doel 
april 2025 

Bedrag € 

6 1e Algemeen kerkwerk 178,50 

 2e KiA / Zending Golfstaten 156,55 

13 1e Algemeen kerkwerk 160,15 

 2e Diaconie 264,30 

17 1e Algemeen kerkwerk 135,80 

 2e Avondmaalscollecte 
Logeerhuis Bredius 

252,30 

20 1e Algemeen kerkwerk 340,35 

 2e PGO/Bloemencommissie 265,80 

27 1e Algemeen kerkwerk 172,55 

 2e PGO/PGO_Plus  145,05 

 koffiedrinken april 2025  

4 Zalencentrum 53,20 

6 Werkgroep Kerk en Israël  25,25 

11 Zalencentrum  15,10 

20 Zalencentrum  24,75 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Hieronder zijn de mogelijkheden weergegeven om bij te 
dragen aan collectes en giften aan diverse doelen, 
koffiepotje, VVB en collectebonnen. 
 
U kunt collectes en giften doen voor diverse doelen:  
- via de Ontmoetingskerk-app 
- via de PGO-website, zie hiervoor de ‘collectezak’ in de 
rechterkolom op de PGO-website. Dit alles kan ook door 
de rubriek bovenaan de PGO-website: ‘Ontmoetingskerk 
app/digitaal loket’ aan te klikken  
- via het rekeningnummer van de PGO, graag vóór het 
einde van elke maand bij collectes vermelden voor 
welke datum(s) of maand én voor welke collecte(s) (1e 

en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd 
is. 
 
De bijdrage aan het koffiepotje kan:  
- via contant geld in het koffiepotje of via de QR-code op 
het koffiepotje, die staat aan de uitgang van zaal 1 
- via de Ontmoetingskerk-app. 
 
Het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 
2025 en uw registratienummer (indien bekend) of uw 
naam en postcode huisnummer’ kan via het 
rekeningnummer van de PGO. 
 
Het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel) kan:  
- via de PGO-website: zie menu via de rechterkolom 
helemaal onderaan. Hier kunt u uw bestelling plaatsen 
en vervolgens direct via iDeal betalen 
- via rekeningnummer van de PGO dan met de 
mededeling ‘collectebonnen’. 
 
Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse 
Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten 
name van PGO te Oudewater. 
 
Bram Verweij, Hans Joosse en Elsbeth Barnard  
(VVB en Solidariteitskas),  
Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers  
(overige zaken) 
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1e keer Heilig Avondmaal  
Op 15 juni zullen hopelijk diverse kinderen voor het 
eerst deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Dat is altijd 
een moment waarbij je ook zelf even stil kunt staan bij 
wat voor jou het avondmaal nu eigenlijk betekent. En 
probeer dat deze keer eens wat kinderlijker te 
benaderen. Zei Jezus niet: Laat de kinderen tot mij 
komen, verhinder ze niet.  
Voor het doel van de Avondmaal collecte van 15 juni 
hebben wij natuurlijk gezocht naar een verband met 
kinderen en deze keer is dat  voor Villa ExpertCare. Dat 
is een kinderhospice, waar chronisch of ernstig zieke 
kinderen verzorgd worden. Triest dat dit moet bestaan 
en daarom van harte aanbevolen voor deze kinderen  
Voor meer informatie : www.expertcare.nl  
 

2e Collecte op 22 juni voor Kerk in Actie 
Binnenlands diaconaat 
Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. 
Of je nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant 
bent of helemaal niet over papieren beschikt, je belandt 
in lange procedures en uitzicht op een betere toekomst 
ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt samen met diverse 
(kerkelijke) initiatieven die deze mensen helpen met 
informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid 
te stimuleren. 
Ook proberen ze een passend onderkomen te vinden 
voor wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek 
om opnieuw te beginnen. 
 

 

Startzondag 
Zondag 21 september 2025 is de start van het nieuwe 
winterseizoen.  
Tot nu toe nam de diaconie die organisatie op zich maar 
die zit ook niet meer zo ruim in de handjes als voorheen. 
Wie wil  ons meehelpen met de organisatie van die 
Startzondag??   
Lekker praktisch en vooral korte overleggen om de kar 
te trekken! Jongeren die dit lezen al helemaal 
uitgenodigd om mee te helpen! 
 Meld je z.s.m. aan bij Martin Weerstand 06-22971914 
of via diaconie@protgemoudewater.nl,  
 

Ontmoetingsestafette 
Afgelopen Pasen is de Ontmoetingsestafette van start 
gegaan. We hopen op mooie Ontmoetingen en zien 
graag een paar fotootjes verschijnen op de kerk app!  
 

Evaluatie stille week 
De diaconie heeft geconstateerd dat het avondmaal op 
Witte Donderdag  niet soepel verliep. 
We hebben dit besproken en voor volgend jaar wat 
aanpassingen gedaan. Hopelijk hebben we hiervan 
geleerd en zal het volgend jaar beter gaan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Werkgroep Kerk en Israël 
 

Een vooraankondiging 
Onze excursie voert ons dit jaar naar Amsterdam!  
We willen 80 Jaar bevrijding niet zomaar aan ons voorbij 
laten gaan en zoeken daarom het Joodse ‘Mokum’ op.                                                 
We gaan met de trein en de metro, lopen veel en 
bezoeken o.a. de Namenmuur en het (nieuwe)  
Holocaustmuseum.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De kosten worden deze keer rechtstreeks door uzelf 
betaald. Als u een museumjaarkaart hebt is het b.v. 
voordeliger dan wanneer u die niet hebt. Ook een 
kortingskaart van de trein helpt mee om de kosten te 
drukken.  
Nadere informatie komt later via de Ontmoetingskerk 
app, Nieuwsbrief en/of via een brief. 
Datum: 22 juni 2025 !! 
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Een blog van Joanne Nihom 
Zij schrijft het volgende:  
“Oorlog. 
Gijzelaars. 
Politieke onrust. 
 
Lieve allemaal,  
 
Het is allemaal echt. Het is rauw, uitdagend en pijnlijk. 
Het bepaalt onze dagen, onze gedachten, onze 
gesprekken. Soms voelt het alsof de zwaarte ons 
neerdrukt, alsof de wereld zoals we die kenden 
voorgoed verloren is. Toch gaat het leven door. Ook hier 
in Israël. Want stoppen is geen optie. En dus zoeken we, 
steeds opnieuw, naar de schoonheid in het alledaagse. 
Soms moeten we goed kijken, soms duikt het zomaar 
op. En soms hoef je alleen maar omhoog te kijken. 

 
Te midden van de onrust, 
boven ons prachtige land 
waar zoveel gebeurt, 
verschenen ze: duizenden 
en duizenden pelikanen. 
Majestueus en stil, hun 
vleugels breed 
uitgespreid, zweefden ze 
moeiteloos door de lucht. 
Een adembenemend 
gezicht. Een moment van 
verstilling te midden van 
de chaos. 
 

Ze herinneren ons eraan dat er, ondanks alles, nog 
steeds schoonheid is. Dat er veerkracht is. De natuur 
trekt zich niets aan van de strijd, zij volgt haar eigen 
weg. De pelikanen vliegen samen, in perfecte harmonie, 
geleid door een diepgeworteld instinct dat sterker is dan 
angst of onzekerheid. 
 
En misschien, heel misschien, is dat ook onze les. Dat we 
niet moeten blijven hangen in verdeeldheid, maar ons 
moeten herinneren wat echt telt. Dat ware kracht niet 
voortkomt uit isolatie, maar uit verbondenheid. Dat we, 
net als de pelikanen, samen moeten vliegen. Als één.“ 
 
We bidden om spoedige vrede in de Palestijnse 
gebieden, Gaza en Israël. 
 
Sippy Klercq  
 

 

 

 

ZWO/KiA-commissie 

Gebed 
Door alle onlusten in de wereld sta je machteloos. Wat 
kunnen wij nu eigenlijk doen? Zou een gebed zoals 
hieronder, een voorbeeld kunnen zijn? 
 

God van vrede, 
Raketten afgevuurd op Israël en Gaza, 
op Oekraïne en Rusland; 
zoveel mensen die gedood worden, 
velen nog nauwelijks aan het leven begonnen, 
zo kwetsbaar, zo jong. 
 
We roepen om vrede, 
maar wat helpt dat? 
 
Heer, ontferm U. 
 
Ontferm U 
over al die mensen, 
die niet meer weten waar ze nog kunnen schuilen 
voor het wapengeweld van hun medemensen. 
 
Ontferm U 
over allen die bedreigd en opgejaagd worden 
in Haïti, Burkino Fasso, Jemen, Somalië, Congo, 
Ethiopië, Iran, Afghanistan, Libanon, Syrië,  
Pakistan en India… 
 
We roepen om vrede, 
maar wat maakt dat voor verschil? 
 
Zegen het werk van hen die zich blijven inzetten 
voor een einde aan het geweld, 
die blijven onderhandelen aan regeringstafels, 
voor en achter de schermen, 
die hoop blijven houden op vrede. 
 
Zegen onze inspanningen, 
wanneer wij ons inzetten voor vrede, 
ook als we daarmee niet verder reiken 
dan onze eigen samenleving, 
onze eigen woonomgeving, 
ons eigen werk, 
ons huis. 
 
Hoor ons roepen, hoor onze gebeden. 
Schenk ons de hoop, 
dat ook wij wat kunnen bijdragen aan uw vrede, 
hier en wereldwijd. 
Heer, ontferm U! 
 
Amen. 
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 Samenwerken en vele handen maken licht werk!  

In onze Donkey Mobile Ontmoetingskerk app is een Klusgroep aangemaakt. Hierin 

worden klussen kenbaar gemaakt die nodig zijn voor de kerk, zalencentrum, 

kosterswoning en pastorie. Op basis van je (praktische) vaardigheden kun je reageren 

om een bepaalde klus op te pakken. Dit kan alleen of met een groep. We willen graag 

zoveel mogelijk leden opnemen die kunnen helpen. Meld je aan om samen te bouwen 

aan onze kerk! Van uit het College van Kerkrentmeesters melden we de klus aan in de 

groep en kun je aangeven of je mee wilt werken. Vind je het lastig om je aan te melden 

in de groep of heb je vragen dan kun je ons aanspreken, bellen of een berichtje sturen. 

Tot gauw in de groep! Leo Smit (06-82383866) en Peter Schippers (06-55126042). 

 

We zijn een prachtig instrument rijker! 

Vandaag -maandag 12 mei- is de door de PGO verkregen vleugel afgeleverd en geïnstalleerd in de kerkzaal. De 

vleugel zal worden gebruikt om o.a. koor- en gemeentezang te begeleiden (gemeentezang uiteraard naast ons 

orgel), maar daarnaast ook voor muziekuitvoeringen en andere uitvoeringen waarbij er een noodzaak zal zijn tot het 

begeleiden op een piano. Zoals bekend heeft de PGO de vleugel verkregen middels een zeer genereuze schenking 

van een (anonieme) sponsor en tevens door de inzet van een gemeentelid die als intermediair tussen schenker en 

ontvanger (de PGO dus..) heeft gefunctioneerd. Wij -de PGO- zijn daarom zowel de schenker als de bemiddelaar zeer 

erkentelijk voor het feit dat zij beiden de aanschaf van een vleugel mogelijk hebben gemaakt. 

 

De vleugel zal thans al gebruikt gaan worden als begeleidingsinstrument bij gemeentezang (vooral voor liederen die 

gespeeld op een piano beter tot hun recht komen dan gespeeld op het orgel) en voor koorzang. Op een later 

moment willen we de vleugel officieel ‘inwijden’ middels een klein concert op een zaterdag- of zondagmiddag 

(daarover zal meer informatie spoedig volgen).  

Uiteraard dienen we als kerk zuinig om te gaan met dit bijzonder mooie en kostbare instrument.  

 

Het beheer van het instrument ligt thans bij de liturgiecommissie.  

Toestemming tot gebruik van de vleugel (bijvoorbeeld bij een activiteit in onze Ontmoetingsruimte) 

dient daarom altijd bij de liturgiecommissie te worden aangevraagd. liturgiecommissie@protgemoudewater.nl. 
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E-mail adressen  
• administratie@protgemoudewater.nl 

• cvk@protgemoudewater.nl 

• diaconie@protgemoudewater.nl 

• jeugdwerk@protgemoudewater.nl 

• kerkbureau@protgemoudewater.nl 

• kerkenisrael@protgemoudewater.nl 

• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 

• ontmoeting@protgemoudewater.nl 

• ontmoetingkerkapp@protgemoudewater.nl 

• pcp@protgemoudewater.nl 

• penningmeester@protgemoudewater.nl 

• pgo_plus@protgemoudewater.nl 

• scriba@protgemoudewater.nl 

• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 

• webmaster@protgemoudewater.nl 

• zalencentrum@protgemoudewater.nl 

• zwo-kia@protgemoudewater.nl 

• Exposities: ria-griffioen@planet.nl 

 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Predikant: ds. Rianne Bogerd-Looijen 
Mail: riannebogerd@protgemoudewater.nl 
Telefoonnummer: 06-49075736 
Mijn werkdagen zijn: 
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 
Een mailtje of appje mag altijd! 
Bellen bij voorkeur alleen op de werkdagen tussen 
9.00-17.30 uur 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen 
en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk,  
tel.: 06-44553010 of e-mail:  
zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk op de 
PGO website: www.protgemoudewater.nl      
rubriek Zalencentrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting 
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillig bedrag. Als richtlijn adviseren wij € 15,00         
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden           
aangepast.                                                                                                                                                                                
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO-website.                                            
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en  
adres - op een  zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast dank voor uw bijdrage! 
 

Onze eigen Ontmoetingskerk app! 
 

Bent u/jij er al onderdeel van? 
 
U/jij kunt door middel van het scannen van de QR-code de app  
downloaden. 
Mocht dit niet lukken, vraag dan iemand die de app al in gebruik heeft,  
spreek één van de leden van de beheergroep van de app aan  
(Ko, Arjan, Robert-Jan, Carla) of stuur een  
e-mail naar ontmoetingskerk-app@protgemoudewater.nl 
 

De app is er voor en 
door leden van de PGO! 
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   Bijbels 
 
 
 
 

A is de almachtige, eeuwige God. 
B is de Bijbel, die moet niet op slot. 
C is de Christus, Gods enige zoon. 
D is de duivel, die wou op de troon. 
E is eeuwig leven, heb jij dat al ontvangen? 
F is het feest waarnaar je gaat verlangen. 
G is de Geest die je kracht wil geven. 
H is de hemel waar we eeuwig zullen leven. 
I is een ieder op deze aard’ 
J is Jezus, hij is ons respect zeker waard. 
K is de kroon die je krijgen zal. 
L is Gods liefde, ken jij die al? 
M is je Meester. Dat wil Jezus zijn. 
N is een nieuw begin in je leven, wat fijn. 
O is olie, het teken van de geest. 
P is Pasen, het opstandingsfeest. 
Q is Quirinius, die voerde het bewind. 
R is de rust die je in Jezus vindt. 
S Spoedig komt de Heiland weer. 
T Tezamen met de heilige engelen dit keer. 
U is het uur dat niemand weet. 
V is de Vader, die weet hoe je heet. 
W is de weg die naar de hemel gaat. 
X is de onbekende waarmee je praat. 
IJ is de ijver om Jezus te dienen. 
Z is de zonde waar je om moet grienen. 

 
 






